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Algemeen 
Hoewel de temperatuur deze week bijzonder zacht is, 
merken we dat we weer richting de donkere periode van het 
jaar gaan. In de Bijbel wordt de duisternis vaak gelinkt aan de 
onderwereld, het demonische, terwijl het licht (de zon) wordt 
gebruikt om te laten zien wie God is: God is het Licht en er is 
in Hem geheel geen duisternis (1 Joh. 1 vers 5). 
Eind oktober is het Halloween. Een ‘feest’ waarin de 
duisternis centraal staat. Horror, dood, griezel en angst zijn er 
de ingrediënten van. Op school zullen we hier in de hogere 
groepen aandacht aan besteden. We hopen het Licht 
tegenover de duisternis te zetten. De kinderen ontvangen 
naar aanleiding daarvan ook een presentje dat ze mee naar huis mogen nemen. 
Het is een bevrijdende wetenschap dat de duisternis altijd moet wijken voor het licht. Dat is in de 
natuur zo, maar ook op spiritueel niveau. Jezus heeft als het Licht der wereld de duivel overwonnen. 
Hem zij de Victorie.  
We wensen u en jou een fijne herfstvakantie toe.  

Lief en leed  
Bij familie Blok is een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Aaron.  
Bij familie Alayan is een dochter en zusje geboren. Zij noemen haar Amal.  
Beide families feliciteren we van harte. Ook wensen we jullie Gods zegen toe in de opvoeding van 
jullie kind(eren). 

Bij familie Roesink zijn de zorgen nog steeds groot. Hieronder een kort stukje van henzelf:  
 
Wij willen laten weten dat het best goed gaat ondanks de zware kuren. De bijwerkingen mogen 
redelijk meevallen en tot nog toe is het goed te doen. Wij willen jullie bedanken voor het medeleven, 
het mee bidden, de kaartjes, bloemen enz. Dat waarderen wij zeer! Groeten Fam. Roesink 

 
Afscheid/welkom     
We nemen tijdelijk afscheid van juf Van Beusekom. Zij gaat deze week met zwangerschapsverlof.  
We wensen haar een goede verlofperiode toe en we bidden dat er eind november een gezond kindje 
geboren mag worden. De juf hoopt D.V. na de meivakantie weer te starten met haar werk. 

We hebben juf Van Toor bereid gevonden om twee dagen in te vallen tijdens het verlof van juf Van 
Beusekom. De juf is inmiddels bekend. Ze heeft op eerdere momenten in verschillende groepen 
tijdelijk ingevallen. Op de maandagen geeft juf Van Toor gym aan 
verschillende groepen en verricht zij ondersteunend werk. Op woensdag 
staat de juf voor groep 4/5. 
Meester Schouten stopt met de inval in groep 4/5, zodat hij de hele week in 
dezelfde groep kan blijven.  

Dag van de leerkracht  
Opnieuw werden we als team blij verrast door een leuke  gepersonaliseerde 
attentie van de OC. Waardering doet altijd goed. Dank daarvoor!  

 



Vanuit de gebedsgroep 

Beste lezer!, 

Iedere eerste dinsdag van de maand om 8.30 bidden we samen voor de school. (Als u wilt kunt u 

aansluiten!). We vinden het belangrijk om onze dank en onze gebedspunten samen bij God te 

brengen, om alles terug te leggen in de handen van de Allerhoogste. 

Omdat we als biddende moeders (en vaders) ook wel eens op het schoolplein staan en veel meer 

zorgen ons ter ore komen dan die waarvoor we bidden, leek het ons een goed idee een gebeds-

brievenbus op te hangen in de school. 

In deze brievenbus kunt u (en/of uw kinderen) briefjes doen met daarop een verzoek tot gebed. Dit 

mag anoniem als u dat gemakkelijker vindt, of juist niet anoniem, als u het prettig vindt dat wij weten 

dat het om u/uw kinderen gaat. We zullen hier discreet mee omgaan. 

Wilt u ook uw kinderen attenderen op deze brievenbus? Van papieren vliegtuigjes of schitterend 

gevouwen origami bloemen worden we ook vrolijk, maar een briefje van een kind dat vraagt om Gods 

hulp is nog mooier. 

De brievenbus zal links naast het kleuterlokaal komen te hangen. 

We hopen dat u van deze gelegenheid gebruik maakt. Hartelijke groeten namens de gebedsgroep. 

Elseline de Jong, 0612254859 

Dankdag 
Op woensdag 6 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen 
gewoon om 8.30 uur op school. Om 11.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de dienst 
bijwonen. De dienst duurt tot 12.15 uur. U bent als ouders hartelijk welkom tijdens deze dienst!  
De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. Er is kinderoppas in de 
Voorhof. De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet 
nodig. Wilt u hier rekening mee houden? Als u aanwezig bent, kunt u na de dienst uw kind(eren) 
direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u uw kind(eren) bij de kerk of bij school 
ophalen.  
Wilt u ter voorbereiding bidden voor de predikant en alle luisteraars? Alvast een gezegende biddag 
gewenst! 
 
Nationaal Schoolontbijt  
Op dinsdag 12 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal  Schoolontbijt. Dan ontbijten 
kinderen, juffen en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er 
thuis niet of een heel klein beetje wordt gegeten.  
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook 
leerzaam. We bespreken met de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Ook maken we 
de koppeling naar dankdag. 

Kerstviering  
Dit schooljaar is de kerstviering in kerk en wordt gehouden op donderdagavond 19 december. De 
viering begint om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Alle kinderen worden tussen 18.45 uur en 18.50 
uur in de Voorhof (achter de kerk) verwacht. Iets voor 19.00 uur komen de kinderen in de kerk en 
nemen voorin plaats op de gereserveerde banken. U kunt zelf een plekje zoeken in de kerk. We 
verwachten alle kinderen en zien ook uit naar de komst van u als ouders/verzorgers. In overleg met 
de koster moeten we het aantal genodigden helaas beperken tot 2 personen per gezin. Dit heeft te 
maken met de eisen die de brandweer stelt aan het open houden van alle vluchtroutes. 



Mocht u niet kunnen komen en toch graag de viering meemaken, dan kunt u de viering beluisteren 
via internet (www.hervormde-gemeente-randwijk.nl). We willen u vragen deze avond geen foto’s of 
video-opname te maken. Dit leidt anderen af. Na afloop krijgen de kinderen in de Voorhof een zakje 
met lekkers mee. Daarna kunnen de kinderen van groep 1 en 2 gehaald worden bij de uitgang aan de 
Dijkstraat (uit de kerk rechtsaf). Alle andere kinderen kunnen opgewacht worden bij de uitgang aan 
de Kerkstraat (uit de kerk linksaf).  
We hopen met elkaar op een gezegende kerstviering.  
 
Pleincommissie 
Wij hebben inmiddels van verschillende acties geld apart gelegd voor het schoolplein. Dit doen we 
om te sparen voor een grote pleinrenovatie op de langere termijn. Grote speeltoestellen zijn nu 
eenmaal behoorlijk prijzig. Om ook de huidige leerlingen toch ook mee te laten genieten van het 
opgehaalde actiegeld, denkt de pleincommissie na over een aantal eenvoudige aanpassingen die het 
plein meer aankleden en het spelen aantrekkelijker maken. In deze commissie zitten vader Vissers, 
moeder De Waal, juf Peters, meester Schouten en ondergetekende. Wij hopen in het voorjaar één en 
ander gerealiseerd te hebben.   
 
Schoolgids/website 
De schoolgids 2024-2025 kunt u vinden en downloaden via onze website. Hierin vindt u alle 
informatie met betrekking tot de organisatie, het onderwijs en de zorg van de school. Veel 
leesplezier gewenst! Ook attenderen we u op de vernieuwde opmaak van de site met foto’s van 
school-eigen leerlingen.  
 
Oliën en vetten 
Het inleverpunt voor olie en vet bij onze school is inmiddels alom bekend. Een 
zeer geslaagde actie. De kliko is inmiddels vier keer geleegd. Daar zijn we blij mee 
en dus zetten we deze actie voort. Gebruikt frituurvet en -olie mag ingeleverd 
worden in een afgesloten kan of bus in de daarvoor bestemde gele kliko links 
naast de restafvalcontainer.  
 
Voor alle data geldt Deo Volente: 

21-25 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Hoofdluiscontrole 

6 november Dankdag 

7 november Voorbereiding Sint en Piet 

12 november Schoolontbijt 

14 november  Studiedag personeel, de leerlingen zijn vrij 

19 november  Schoonmaakavond 1 

26 en 28 november  Spreekmiddag en -avond groep 1 t/m 8 

10 december Verjaardag meester Versluis 

19 december  Kerstviering in de kerk 

20 december  Alle leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

23 december – 3 januari Kerstvakantie 

26 december  Verjaardag juf van Leerdam  

6 januari  vervolg schooljaar ‘24-‘25 

 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team,  
 
H. Versluis 

http://www.hervormde-gemeente-randwijk.nl/
https://randwijk-smdb.nl/uploads/schoolgids-2023-2024.pdf

