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Algemeen 
We zijn dankbaar dat, gezien alle onrust binnen en buiten onze landsgrenzen, 
wij gedurende de achterliggende periode de kinderen in alle rust konden 
onderwijzen en helpen opvoeden. Onrustig was het ook in de 16e eeuw. In die 
tijd was het Maarten Luther die wees op het houvast dat de Bijbel (lees: God) 
ons geeft. Een bekende zinsnede uit het Lutherlied is: ‘Gods Woord houdt stand 
in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken’. Luther wilde echter nog iets 
duidelijk maken. Als we de oorspronkelijke tekst vertalen in hedendaags 
Nederlands, staat er: ‘Van de Bijbel moet men afblijven. Men mag er niets bij 
bedenken’. Wij proberen uw kind iedere schooldag heel eenvoudig uit deze 
Bijbel te vertellen. We vertellen hen over de weg die leidt naar het eeuwige 
leven. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Tegelijk leert de 
Bijbel ons dat de weg van het ongeloof leidt naar de eeuwige ondergang. De 
weg die we lopen, bepaalt onze bestemming. Laten we onszelf eens spiegelen. Op welke weg loop 
ik? 

Welkom 
We hebben vorige week juf De Olde kunnen benoemen. Zij is een ervaren onderwijsassistente. We 
hebben momenteel een aantal leerlingen die hard moeten werken om het Nederlands goed te leren. 
Dit vraagt ook veel van de leerkrachten. Juf De Olde ondersteunt de leerkracht en de leerling waar 
nodig en mogelijk is. We heten haar hartelijk welkom en wensen haar Gods Zegen toe! 

Lief en leed 
Bij familie Van Harn is een zoontje geboren. Ze noemen hem Noud. Noud is het broertje van Bram en 
Floor.  

Bij familie Kemp is een dochtertje geboren. Ze noemen haar Tessa. Tessa is het zusje van Boaz (veilig in 
Zijn armen), Eva en Julia. 

We feliciteren beide families met de geboorte van hun kindje. Ook wensen we jullie van harte de 
hulp en zegen van God in de opvoeding van jullie kinderen. 
Juf Duim heeft enkele weken geleden een auto-ongeluk gehad. Haar nek en hoofd hebben daarbij 
een flinke klap gehad. Ze moest daarom deze weken veel rust houden. We hopen dat de juf haar 
werkzaamheden na de vakantie weer mag oppakken.  
Juf A. Willemsen is al lange tijd ziek. Afgelopen week was de juf weer even in één van de groepen. 
Het plan is om na de herfstvakantie in kleine stapjes het werken weer op te bouwen.   
 
Dag van de leerkracht  
Opnieuw werden we als team op 5 oktober blij verrast door een leuke attentie van de OC. 
Waardering doet altijd goed. Dank daarvoor! Het is mij altijd ontgaan, maar 1 juni 2024 is het ‘de dag 

van de ouders’. Jammer dat dit op zaterdag valt, maar ik heb de datum genoteerd 😉.  

Dankdag 
Op woensdag 1 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen 
gewoon om 8.30 uur op school. Om 11.15 uur zullen we met alle kinderen van de school de dienst 
bijwonen. De dienst duurt tot 12.15 uur. U bent als ouders hartelijk welkom tijdens deze dienst!  
De kinderen zitten bij de leerkrachten en de oppasmoeders voorin de kerk. Er is kinderoppas in de 
Voorhof. De kinderen eten en drinken in de pauze op school. Snoepen in de kerk is daarom niet 
nodig. Wilt u hier rekening mee houden? Als u aanwezig bent, kunt u na de dienst uw kind(eren) 



direct mee naar huis nemen. Bent u niet aanwezig, dan kunt u uw kind(eren) bij de kerk of bij school 
ophalen.  
Wilt u ter voorbereiding bidden voor de predikant en alle luisteraars? Alvast een gezegende biddag 
gewenst! 
 
Nationaal Schoolontbijt  
Op dinsdag 7 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal  Schoolontbijt. Dan ontbijten 
kinderen, juffen en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er 
thuis niet of een heel klein beetje wordt gegeten.  
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de 
eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Meedoen 
met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook 
leerzaam. We bespreken met de kinderen waarom een goed 
ontbijt zo belangrijk is. Ook maken we de koppeling naar dankdag. 

ANWB Streetwise komt op bezoek 
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) 
voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding. 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom 
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 12 december 2023 naar onze school te komen voor 
verkeerseducatie.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 
Voor groep 1 en 2 is dit onderdeel Toet-Toet. Het gaat hierbij om het leren herkennen van 
verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. 
Voor groep 3 en 4 is dit onderdeel Blik en Klik. Deze les vindt plaats in de gymzaal. Bij Blik en Klik ligt 
de nadruk op actieve verkeersdeelname, veilig oversteken en de noodzaak van het gebruik van de 
autogordel.  
Voor groep 5 en 6 is dit onderdeel Hallo Auto. Leer de remweg van een auto kennen en daarmee 
verbonden het grote belang van het gebruik van een autogordel en autostoeltje. Voor dit onderdeel 
wordt de Kerkstraat benut. De straat wordt vanaf 8.00 tot 12.30 uur afgezet vanaf de bocht in de 
Kerkstraat tot de hoek Kerkstraat/Bernhardstraat. Dat betekent dat u op dinsdagmorgen 12 
december de Kerkstraat niet in kunt rijden met de auto en de fiets en dat u die morgen niet voor de 
school kunt parkeren. Het trottoir zal wel begaanbaar zijn.  
Voor groep 7 en 8 is het onderdeel Trapvaardig. Dit wordt op het schoolplein gehouden. Voorrang 
verlenen en voorrang hebben, voorsorteren en rekeninghouden met andere weggebruikers zijn de 
onderdelen die in Trapvaardig aan de orde komen. Voor deze les is het nodig dat uw kind een fiets op 
school heeft. Er zal ook een fietscontrole plaatsvinden. Ook het gebruik van de mobiel in het verkeer 
krijgt aandacht. 
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 
 
Kerstviering  
Dit schooljaar is de kerstviering in de school en de paasviering in de kerk. Volgend schooljaar hopen 
we dit weer andersom te doen. De kerstviering wordt gehouden op donderdagmiddag 21 december 
in de gymzaal van onze school. De viering begint om 13.30 uur en duurt ongeveer een uur. Ouders 
zijn hartelijk welkom om  de viering mee te beleven.   
Om de viering rustig te laten verlopen, vragen we u om jongere broertjes en zusjes bij de 
kinderoppas te brengen. Als u hier gebruik van wilt maken, dient u zich wel vooraf aan te melden. Dit 



kan via info@randwijksmdb.nl tot uiterlijk 13 december. We hopen op veel belangstelling en op een 
gezegende kerstviering. Van harte welkom! 
 
Schoolgids 
De schoolgids 2023-2024 kunt u vinden en downloaden via onze website. Hierin vindt u alle 
informatie met betrekking tot de organisatie, het onderwijs en de zorg van de school. Veel 
leesplezier gewenst! 
 
Oproep van de Peuterspeelzaal  

Beste ouders,  

Sinds een aantal jaren is er helaas geen speelzaal meer in Randwijk. Toch gunnen wij alle peuters een 

leuke en vooral speelse voorbereiding op de basisschool. In Zetten zijn er momenteel 2 speelzalen, 

gevestigd in de Lammerts van Bueren en gevestigd in de Ds. Van Lingenschool. Beide speelzalen 

vallen onder de SKAR.  

Wij zullen ons even voorstellen:  

Wij zijn speelzaal Woutertje Plas in Zetten. Een kleinschalige peuterspeelzaal die plek biedt voor 16 

peuters per ochtend. Op onze speelzaal bieden wij peuters van 2 tot 4 jaar een speelse, educatieve 

voorbereiding op de basisschool. 

Iedere 6 tot 8 weken wisselen wij van thema, passend bij de belevingswereld van onze peuters en 
natuurlijk het seizoen. Momenteel werken wij met het thema " Wij gaan naar de kapper". Kom je ook 
eens bij ons kijken?  
Wij staan altijd open voor nieuwe peuters of voor een rondleiding. Heb je vragen, bel dan 06-
82448096. Groet, Andrea, Jeanne en Loes 
 
Voor alle data geldt Deo Volente: 
 

16-20 oktober  Herfstvakantie 

26 oktober  Hoofdluiscontrole 

1 november  Dankdag ( gezamenlijke kerkdienst) 

7 november Nationaal schoolontbijt 

13 november  Studiedag 2: Alle leerlingen vrij! 

16 november  Verjaardag Juf Van Toor 

21 november Schoonmaakavond 1  

28 en 30 november spreekmiddag – en avond groep 1 t/m 8 

10 december  Verjaardag meester Versluis 

12 december  Streetwise  

21 december  Kerstviering in de school (13.30 uur) 

22 december  Alle leerlingen vrij! 

25 december – 5 januari  kerstvakantie 

26 december  Verjaardag juf van Leerdam 

 
Met vriendelijke groet,  

H. Versluis 
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